Herwijnse verhaaltjes door Leen van Leersum

Na de jaarvergadering waarin de gebruikelijke onderwerpen zijn besproken heeft Leen van
Leersum een lezing gehouden. Als u nieuwsgierig bent naar deze lezing verwijzen wij u naar
het verenigingsblad van mei. Daarin zal de hele lezing voorzien van illustraties van de heer
A. van Horssen uit Laren compleet worden opgenomen.

Leen vertelde kort de historie van het dorp Herwijnen waarin ook de vijf Herwijnse kastelen
aan bod kwamen; over de steenfabriek; de verschillende molens die in Herwijnen hebben
gestaan; de emigratie van familieleden naar Zuid-Afrika en Amerika; de oude
huisnummering; de “wijkverdeling” op het dorp; de herindeling; de dijkverzwaring en zijn
beleving van de winkels die er in Herwijnen in de jaren 50 waren.

Een prachtig totaaloverzicht van het ontstaan van Herwijnen tot aan het heden.




